
Me-Power! 
Mijn verhaal, mijn krachten, mijn ouders 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hey, jij daar! 

Ik ben Silke en ik wil graag met jullie een kamp beleven.  
Ik begeleid kinderen die even niet goed in hun vel zitten, dit binnen de 
praktijk ApartSamen.  Het gaat vooral om kindjes waarvan de mama en de 
papa gescheiden zijn.  
 
Voel jij je wel eens alleen in de scheiding? Kreeg jij al eens een stem over 
de scheiding? Ervaar jij wel eens verschillende emoties rond de scheiding, 
maar lukt het je niet deze onder woorden te brengen? … Dan is dit kamp 
helemaal iets voor jou! Wij gaan een week samen op weg met elkaar. We 
gaan creatief en actief aan de slag om jouw verhaal, jouw gedachten, jouw 

gevoelens tot uiting te brengen. Om op het einde van de week te eindigen met een 
fantastische tentoonstelling waar mama,  papa, broers, zussen of wie jij ook wilt, kan komen 
kijken naar jouw verhaal. Ohja en er is ook gewoon veel ruimte om te spelen! 
 
Wie doet er met ons mee?  
Kinderen van lagere schoolleeftijd (6-12 jaar)  
 
Wanneer is dat dan?  
In de paasvakantie van maandag 8 april tot en met vrijdag 12 april 
Om 9u worden jullie telkens verwacht. Onze dag eindigt om 16u. 
 
Waar moet ik dan zijn? 
ApartSamen  
Kerkstraat 79 
2235 Hulshout 

 
Wat gaan we doen? (dagindeling)  
9u – 9u30: babbeltje met z’n allen  
9u30 – 10u30: activiteit  

10u30 – 11u: pauze  
11u – 12u: activiteit 
12u – 13u: middagpauze  
13u – 14u: spel, crea, bakken,…  
14u – 14u30: pauze  
14u30 – 15u30: werken aan moodboard 
15u30 – 16u: Samen afsluiten van de dag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Wat kost dat voor zo’n weekje?  
Dit inhoudelijk creatief en actief kampje kost 250€ all-in. 
Dit is inclusief een verzekering voor uw kind.  
 
Wat is inbegrepen in de prijs?  
We nemen de tijd om inhoudelijk aan de slag te gaan met jullie verhaal, ongeveer 2u/dag en 
dit door Silke die met hart en ziel naar jullie zal luisteren. 
Al het materiaal dat we nodig hebben om te knutselen of samen 
aan de slag te gaan is aanwezig. 
Jullie krijgen op het einde van de week jullie creaties mee naar 
huis, uiteraard! 
Jullie krijgen van ons water a volonté, een fruitje, een koek, een 
middagmaal en een drankje. En psst ik kan jullie al vertellen dit is 
een keer soep, croque monsieur, pannenkoeken, hot dogs en 
frietjes met curryworst! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              ApartSamen 
Kerkstraat 79 

2235 Hulshout 
 

Familiaal bemiddelaar Evy 
Praktijkgerichte orthopedagoge Silke 

                                     info@apartsamen.be 
+32499181736 

www.apartsamen.be 
 
 
 
 
 

  
 

http://www.apartsamen.be/

